
Niemand zal mijn tranen zien - 74 
 
De jaren van vertrouwen zijn nu opeens voorbij. 
Die avond dat je wegging was het dieptepunt voor mij. 
Ik dacht vaak aan de kind’ren, ook die nam je van me af. 
Ik heb jou nooit bedrogen, waarom kreeg ik deze straf ? 
 
Mannen:  

Niemand zal m’n tranen zien, Die lol gun ik je niet ! 
Sopranen: 

Niemand zal m’n tranen zien, Al heb ik veel verdriet. 
Samen:    

De spiegel is gebroken,  Het bracht ons geen geluk. 
Jij wilde niets meer delen, Jij maakte alles stuk. 

 
Ik leef mijn eigen leven, ik wil niets anders meer. 
De wonden zijn nog open, het verleden doet me zeer. 
Mijn toekomst zijn slechts dromen, toch wacht ik op die dag, 
Dat ik jou met m’n kinderen in m’n armen sluiten mag. 
 
Mannen:  

Niemand zal m’n tranen zien, Die lol gun ik je niet ! 
Sopranen: 

Niemand zal m’n tranen zien, Al heb ik veel verdriet. 
Samen:    

De spiegel is gebroken,  Het bracht ons geen geluk. 
Jij wilde niets meer delen, Jij maakte alles stuk. 

 


